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22ste jaargang No.16  Vrijdag 1 september 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 

eeuwigheid! 
(Hebreeën 13:8) 

Een tijdje terug bezocht ik een tentoonstelling waarin 
verpakkingen centraal stonden. Van verschillende bekende 
producten liet men zien hoe de verpakkingen in de tijd, aan de 
tijd waren aangepast. De mij zo vertrouwde pakken Brinta 
stonden er ook. Vroeger bijna iedere morgen mijn begin van de 
dag. Zo vertrouwd en toch had ik niet gemerkt hoe de pakken 
in de loop van de tijd toch drastisch veranderd waren.  
In een film werd vanuit de marketingstrategie uitgelegd 
waarom verpakkingen zo belangrijk zijn. Allereerst heeft een 
verpakking een functionele waarde. Het moet het product 
waar het om gaat op een goede manier verpakken. Maar al 
heel snel kwam men er achter dat de verpakking ook moet 
uitnodigen om het product te kopen. Men liet voorbeelden 
zien van slechte en ondoordachte verpakkingen die ervoor 
zorgden dat een product niet of minder verkocht was. Oud 
klinkt vertrouwd, maar ‘oud en vertrouwd’ bleek toch niet op 
te gaan voor verpakkingen. Bij de tijd blijven was ook hier het 
devies! 
‘Geldt dit nu ook voor het geloof,’ vroeg ik mij af? Mijn taak als 
‘dienaar van het Woord’ is om de oude en vertrouwde 
woorden van het geloof te laten klinken in onze tijd. Ik merk 
dat de verpakking er dan wel terdege toe doet. Nodigt de 
manier waarop wij ons geloof aanbieden uit om het Woord 
mee te nemen en uit te pakken? Ja, ik snap dat ouderen graag 
gaan voor de oude en vertrouwde verpakking. Aanpassingen 
moeten daarom geleidelijk gaan, maar deze marketingstrategie 
beheersen wij in de kerk helaas niet zo goed! Ik merk dan soms 
ook dat ‘verpakkingen’ die in de ene gemeente allang 
gemeengoed zijn geworden, vertrouwd zijn, bij een andere 
gemeente inslaan als een bom. ‘Moet dat nu?’, is dan al snel 
wat je hoort. ‘Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot 
in eeuwigheid’, wordt mij dan wel eens voor de voeten 
gegooid. Ja, dat klopt! Maar aan de andere kant: ‘dragen wij 
nog steeds dezelfde kleren en schoenen als twintig jaar terug? 
De Brinta en de melk zijn nog precies dezelfde als toen, maar 
de verpakkingen zijn heel anders, meer van deze tijd. De 
inhoud, Christus, het geloof blijft hetzelfde. Maar wij mensen 
veranderen in de manier waarop wij consumeren en ons 
informeren. Christus is dezelfde, maar de mens is een mens 
van zijn tijd. Met de tijden verandert ook de mens.  

Zie verder, pag. 3 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
za  2 sept. Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 
   
zo  3 sept. Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 
ma  4 sept. 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 
di  5 sept. 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 
wo  6 sept. 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet  
do  7 sept. 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 
vr  8 sept. 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en 
za  9 sept. Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 
   
zo  10 sept. Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor 
ma  11 sept. Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 
di  12 sept. Psalm 6   Twee keer  
wo  13 sept. 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de  
do  14 sept. 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s  
vr  15 sept. 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige  
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Zondag 3 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H.J.H. Pap, Kerkeveld  
 Volgende week H.A. 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. M. Hekman  
 Dhr. J. Vosjan  
 Mw. M. Vosjan 
 
Vinkenbuurt / Witharen 
10.30/11.00 uur: Zomerfeest Witharen  
 Volgende week H.A. 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. W. Geuze, Enter  
 Volgende week H.A. 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind 
Gastheren: Dhr. J. Companje  
 Dhr. K. van Hulst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. Ds. S van Kooten, Ommen 
 PaKaN! dienst 
 Volgende week H.A. 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr en mw. Veerman 
 
Gezamenlijk Witharen / Vinkenbuurt 
10.30 uur: Inloop koffie/thee/ranja 
11.00 uur: Ds. G.A. Schreuder, Wierden 
 Zomerfeest Witharen 
 Volgende week H.A. 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
Afgevaardigde Hg: Dhr. H. Kippers 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 sept. 18.30 uur: Ds. W. den Braber  
 Heilig Avondmaal 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 sept. 19.45 uur: Ds. W. den Braber  

 Heilig Avondmaal 
 
 
 
 
 

Zondag 10 september 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen  
 Heilig Avondmaal, lopend voor  
 belijdende leden 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. B. Dubbink, dhr. W. ten Kate  
 Dhr. W. Schuurman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal  
 Voor doop- en belijdende leden 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Hervormd Centrum Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
 Tafelviering voor doop- en  
 belijdende leden 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Dhr. G.J. Hekman  
 Mw. M. Hekman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. De Ruiter, Hellendoorn 
 Heilig Avondmaal 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal  
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 15 sept. 18.30 uur: Ds. W. Hoorn 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 15 sept. 19.30 uur: Ds. W. Hoorn 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
3 september Diaconiecollecte KiA. Werelddiaconaat Israël 
Jongeren in Israël hebben 
vaak weinig kennis van de 
politieke en historische 
realiteit van hun land. Met 
een speciaal onderwijs-
programma leert 
mensenrechtenorganisatie 
Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte 
diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek 
deze in het jodendom hebben. 

De diaconieën 
 
3 september Tentdienst ‘Het Bijbeltje van mijn moeder’ 

Een gezamenlijke en laagdrempelige 
dienst van de buurkerken Vinkenbuurt 
en Witharen in de feesttent naast 
Buurthuis Irene in Witharen. Thema: Het 
Bijbeltje van mijn moeder.  

Ds. Gert Schreuders uit Wierden geeft een inkijk in zijn leven, 
hoe hij mede door het Bijbeltje van zijn moeder het pad koos 
van zendeling in het buitenland en later als dominee in 
Nederland. In de overdenking is de gelijkenis van de verloren 
zoon een onderdeel. De band Timeless uit Ommen verzorgt de 
muzikale begeleiding. 
Vanaf 10.30 uur inloop met koffie, thee en ranja. De viering 
begint om 11.00 uur. Aansluitend is er weer koffie, thee en 
ranja. 
Zien wij u ook op zondag 3 september? Van harte welkom!  
In de tent is voldoende plek voor jong en oud. 
Samen leven, samen vieren, samen geloven en samen genieten 
van wat God ons geeft! 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
3 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Israël en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
10 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Aan tafel:  Werelddiaconaat project ZWO 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
3 september: Ivan Hekman 
10 september: Thomas Haveman 
 
Kinderoppas 
Ommen 
3 september: Anja Bolks 
  Indy Bolks 
10 september: Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 
 
 
 

 
Gereformeerde kerk 

 
Collecten 
3 september 
Ommen 
1ste Collecte: KiA Werelddiaconaat - Israël 
  jongeren leren meer over 
  mensenrechten 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: KiA Werelddiaconaat - Israël 
  jongeren leren meer over 
  mensenrechten 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
10 september 
Ommen 
1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Project ZWO 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
3 september: Rianne van der Bent 
  Karin Doldersum 
10 september: Anne Lotte Heijink 
  Nelleke Heijink 
 
Witharen 
3 september: Jeannet Kelder 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
De verpakkingsindustrie past zich hierbij aan. Moeten wij in de 
kerk de moderne marketing, ‘de wereld’, volgen? Nee, niet 
altijd, maar Jezus zegt in de gelijkenis van de onrechtvaardige 
rentmeester dat: ‘De kinderen van deze wereld gaan immers 
slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht’ (Lucas 
16: 8b). Wij zijn niet van deze wereld, maar leven wel in onze 
tijd. Lijkt mij goed om daar in de Kerk rekening mee te houden! 
Kerkmensen zijn niet altijd van gisteren! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. H.F. Kok-Schepers 
Mw. G. Pannekoek-Moes 
Dhr. J. van der Veen 
Dhr. G.J. Emmink 
Dhr. F.J. Gerritsen 
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Dhr. G. Snel 
Dhr. G.J. Kleinjan 
         J.W. Steen 
Mw. K. Stoeten-Kijk in de Vegte 
Mw. J. Steen-Scholing 
Dhr. G.J. Paarhuis 
Mw. G.M. Loman-Korfker 
Mw. M.J. Knoppers-Reitsma 
Dhr. H.J. Knol 
Dhr. H.A. van de Vegte 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 
In de afgelopen periode heb ik de wijk Noord-West 
waargenomen tijdens de vakantie van ds. Dorgelo. 
Fijn dat hij weer terug is en de werkzaamheden in zijn wijk 
weer voor eigen rekening kan nemen.  
Voor mij breken er nu hopelijk wat rustiger tijden aan.  
 

Overleden 
Op 14 augustus is zeer plotseling overleden in de leeftijd van  
82 jaar Gerritdina Willems-Reuvers. Gerrie woonde samen met 
haar man Johan en haar zoon Gert aan de Wethouder 
Petterweg. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 
zaterdag 19 augustus in de Hervormde kerk, waarbij we 
hebben stil gestaan bij woorden uit Deut. 33: ‘De eeuwige God 
zij u een woning en onder u zijn eeuwige armen’. Zij had deze 
tekst in combinatie met Psalm 84: 1-8 zelf aangegeven voor de 
dienst. Aansluitend hebben we haar lichaam begraven op 
Laarmanshoek. Geve de Heer Johan, de kinderen en 
kleinkinderen de kracht om verder te kunnen zonder haar in 
hun midden te hebben. 
 
Op zondag, 20 augustus is overleden in de leeftijd van 95 jaar 
Jantje Zwinselman-Reuvers. Zij woonde in Oldenhaghen.  
Zij was sinds 16 mei 2020 weduwe van Willem Zwinselman. De 
herdenkingsdienst voor haar werd gehouden op vrijdag 25 
augustus in de Hervormde kerk, waarbij we stilstonden bij de 
trouwtekst uit Fil. 4: 6: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat 
uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging 
bekend worden bij God’. Na de dienst hebben we haar lichaam 
te ruste gelegd op Laarmanshoek bij dat van haar man Willem. 
We bidden dat de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen 
Gods troost mogen ervaren nu zij niet meer in hun midden is.  
 
Op maandag 21 augustus is in het UMC in Groningen overleden 
Albert-Jan Grootemarsink in de leeftijd van 79 jaar. Albert-Jan 
woonde in De Brug. In een dankdienst voor zijn leven op 
maandag 28 augustus hebben we hem herdacht en stil gestaan 
bij de bekende woorden uit Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets’. Na de dienst hebben we het 
lichaam van Albert-Jan begraven bij dat van zijn vrouw Gerda 
op Laarmanshoek. Zij zijn nu weer samen, iets waar hij naar 
verlangde. Dat de kinderen en kleinkinderen troost mogen 
vinden bij Gods beloften van eeuwig leven. 
Hieronder treft u van de overledenen Gerrie Willems en Jantje 
Zwinselman een in memoriam aan.  

Het In Memoriam van Albert-Jan Grootemarsink zal in een 
volgend nummer verschijnen. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 
Deze keer een kort stukje van de wijk Zuid-Oost. In de periode 
tussen dit nummer en het vorige nummer van Kerkvensters 
was het in onze wijk redelijk rustig, maar met de vervanging 
erbij van de wijk Noord-West waren de 50%, waarvoor ik ben 
aangesteld, meer dan vol... In september gaan mijn vrouw en ik 
er, in overleg met de voorzitter van de kerkenraad, nog even 
een paar weekjes tussenuit. Via de coördinator krijgt u 
pastorale bijstand wanneer dat nodig is. 
 

Jubileum 
Op 29 augustus jl. mochten dhr. A. Kamphuis en  
mw. A.J. Kamphuis-van Eerbeek in dankbaarheid gedenken dat 
zij vijftig jaar geleden getrouwd zijn. Zij hebben dit met de 
familie in besloten kring gevierd. We feliciteren hen van harte 
met dit heuglijke feit en wensen hen Gods zegen op hun 
verdere levensweg. 
 

Zieken  
Andere berichten van ernstig zieken uit onze wijk hebben mij 
niet bereikt. Dat impliceert niet dat er niets aan de hand is. Het 
is bekend dat er mensen zijn die nog steeds kuren moeten 
ondergaan, wachten op operaties etc. We wensen ieder die 
ziek is sterkte toe en weet u geborgen in Gods hand. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 

 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op dinsdag 15 augustus is Willem Marinus de Visser overleden 
op de leeftijd van 67 jaar. Na een periode van ziek zijn (o.a. na 
een herseninfarct) overleed hij in Clara Feyoena Heem.  
Tot in de jaren 90 was hij schoenhersteller aan de Markt. 
Vanwege een burnout moest hij stoppen met werken. Daarna 
deed hij vrijwilligerswerk bij de Kringloop. In de loop van de 
jaren ging zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid achteruit 
en was contact met hem hebben moeilijk. Wim was een 
trouwe kijker van Hour of Power. Het geloof was voor hem een 
bron van kracht en hij wist zich daardoor nooit echt alleen. In 
onze gebeden gedenken we zijn moeder en familie en anderen 
die hem zullen missen. In een volgende Kerkvensters volgt een 
in memoriam geschreven door de familie. 
 
Dinsdag 22 augustus overleed in het hospice in Hardenberg 
Douwe Bron. Afgelopen maandag, 28 augustus was de uitvaart. 
De dienst werd geleid door collega Wim den Braber. 
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Douwe was een bekende Ommer, die volop betrokken was op 
de samenleving van Ommen. En een trouw kerkganger. 
Hij ging een geheel eigen weg en voor velen in en buiten 
Ommen was hij de Douwe van Douwes Dump. Met wat eens 
gebruikt was door anderen of als goed bevonden wist hij vele 
mensen blij te maken. 
We leven mee met allen die zich nauw met hem verbonden 
wisten. Een uitgebreid in memoriam wordt in het volgende 
Kerkvensters opgenomen. 
 

Vesper 
We zijn gewend om het (vergader)seizoen altijd te sluiten en te 
openen met een vesper. Op 4 september is de vesper waarin 
we bij de opening van een nieuw seizoen om een zegen vragen 
voor ons kerkenwerk. Dit is altijd een gezamenlijke dienst, het 
ene jaar in de Hervormde en het andere jaar in de 
Gereformeerde kerk. We volgen de liturgie van het 
avondgebed en zingen een paar liederen, luisteren naar een 
paar liederen, bidden, lezen uit de bijbel en overdenken die 
woorden én in een korte meditatie én in stilte. Doorgaans zijn 
de ambtsdragers en contactpersonen aanwezig, maar zeker zijn 
alle anderen die op wat voor wijze dan ook (iedereen dus…) 
hun steentje bijdragen ook van harte welkom! De vesper is dit 
jaar in de kerk aan de Bouwstraat op maandag 4 september om 
19.30 uur. Van tevoren is er een kop koffie/thee en na afloop 
vergaderen we vanaf 20.00 uur. 
 

Vooraankondiging 
In een volgende Kerkvensters hoop ik een overzicht te geven 
van wat u het komende seizoen van mij kunt verwachten  
inzake toerusting. Nu al een globale vermelding: 
1. Samen een levensboek maken 
2. Voorbereiding van een kerkdienst, met name door de 

schriftlezing te bespreken 
3. Muzikale lezing in november van Frits de Lange, 

emeritus-hoogleraar ethiek, over zijn laatste boek 
‘Overweldigend’ vergezeld van één of meer 
voorbereidingsavonden 

4. Poging te komen tot een groepsreis naar Taizé 
5. In maart een lezing door Trouw columnist Stevo 

Akkerman naar aanleiding van zijn boek ‘Wat is dan 
goed?’ We gaan deze lezing op 4 avonden 
voorbereiden door te spreken over zijn boek en een 
viertal tv-opnames te bekijken.  

 
Huwelijksjubilea 

Op 3 september is het 25 jaar geleden dat Jan en Linda van 
Leussen-Welink elkaar het ja woord gaven. 
Een dag later, 4 september, vieren Gerwin en Rieneke Lennips-
Warmink eenzelfde zilveren jubileum. Bijzonder is dat ik 25 jaar 
geleden, toen ik nog predikant in Bruchterveld was, hun 
huwelijk mocht inzegenen in het kerkje in Heemse. 
Wij feliciteren beide bruidsparen van harte en wensen hen 
Gods blijvende zegen toe! 
 

Waar ben je goed in? 
Deze vraag stelde ik in de vorige Kerkvensters. De vraag aan 
gemeenteleden om in de dienst op Startzondag in het Vechtdal 
College, gedurende een halve minuut te laten zien wat ze 
hebben gemaakt of iets wat ze goed kunnen. Kun jij 6 ballen 
tegelijk in de lucht houden? Een bijzonder dansje uitvoeren? 
Het alfabet van achter naar voren opzeggen in een halve 
minuut? Een handstand maken? Ons met een goocheltruc 
verbazen? Een mooie melodie op viool of saxofoon spelen? Een 
lied zingen? Dat schilderij, quiltwerk, beeldhouwwerk of 
andere creatieve uitingen laten zien? Naar deze en vele andere 
soortgelijke dingen zijn we op zoek! We gingen er van uit dat 
velen zich zouden aanmelden… Vaak horen we de wens dat 
diensten interactiever, minder voorspelbaar en verrassender 
worden. Maar zoiets kun je nooit alleen aan de dominee 
overlaten. Dus… Het kan zijn dat we onze doelgroep niet 

bereiken via Kerkvensters. Daarom, als u mensen (ook kinderen 
en jongeren!) kent die een bijdrage zouden kunnen geven dan 
hopen we dat u hen kunt en wilt motiveren en stimuleren. 

Ds. Kest Jelsma 
 

 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
Als u deze editie van Kerkvensters leest, zit de zomervakantie 
er weer op. Hopelijk heeft u in de afgelopen tijd mooie 
herinneringen kunnen maken. Blijf ervan genieten. De scholen 
gaan ook weer beginnen. De kerk stopt nooit, maar het 
reguliere, doordeweekse werk in de kerk en de organisatie 
hebben op een laag pitje gestaan. Ook het bezoek- en 
vergaderwerk. 
Maandagavond 4 september beginnen we als kerkenraad en 
wijkmedewerkers met een vesper, om daarin voor onszelf 
duidelijk te laten worden: wij doen dit werk met hulp van onze 
God. Het is Zijn Geest die we nodig hebben om geïnspireerd te 
blijven. 
Op de tafel van de kerkenraad ligt een aantal voorstellen voor 
de invulling de komende periode van de zondagse diensten en 
voor een stukje vormings-en toerustingswerk. Het idee 
daarachter is dat wij een gemeente willen zijn die een 
inspirerende manier van werken voorstaat, waardoor jong, 
middelbaar en oud geestelijk toegerust en gevormd kan 
worden. 
Er zijn verschillende vragen en behoeften, vaak verbonden met 
een bepaalde leeftijd, maar er zijn ook vragen en behoeften die 
we in elke leeftijd tegen komen. Samengevat: de voorstellen 
zijn toegespitst én verbindend.  
Kest heeft in overleg met Gera en mij die voorstellen op papier 
gezet en we hopen op een kerkenraad die deze voorstellen van 
harte wil ondersteunen en helpen uitvoeren. 
 
En hebt u, heb jij de app van onze gemeente al geïnstalleerd? 
Daarin is een woord voor elke dag opgenomen, maar ook kun 
je daarin dagelijks meeleven met het wel en wee van onze 
gemeente en regelmatig lezen waar het over zal gaan in de 
zondagse diensten. En daarnaast is er via de app nog veel meer 
mogelijk... Hopelijk helpt het ons om ook zo te ervaren dat we 
door het Grote Nieuws en de opdracht om dat te delen met 
anderen, verbonden zijn. Voor de grote lijnen van ons 
gemeentezijn en dat van de Hervormde gemeente blijft 
Kerkvensters de bron van informatie. 
 

Jubileum 
Jan en Coby Heijink-Baars zijn 9 september 40 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd. Jullie weten hoe ontvangen en geven, 
loslaten, gezond zijn en ziekte daarin een rol hebben gespeeld, 
naar elkaar, de familie, kerk en samenleving. Dat het jullie 
dankbaar mag stemmen hoe jullie daarin je weg hebben 
gevonden en daarmee mogen en kunnen omgaan. Een mooie 
dag gewenst samen met de dochters en met allen die jullie in 
dit gedenken willen betrekken. 

Ds. Wim den Braber 
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Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
Vrijdag 8 september is er Heilig Avondmaal in Oldenhaghen en 
Nijenhagen, uitgaande van de Gereformeerde kerk, de 
Hervormde gemeente en de Nederlands Gereformeerde kerk. 
Dat is de vrijdag voorafgaande aan de viering van het Heilig 
Avondmaal in de Hervormde gemeente en in onze kerk. 
De reden: op de zondagmiddag blijkt vaak dat de bewoners 
regulier bezoek krijgen en dat maakt het voor de nodige 
bewoners moeilijker om dan aan te gaan. 
Verder was er de nadrukkelijke wens vanuit de bewoners van 
Nijenhagen om ook daar Heilig Avondmaal te vieren. En daar is 
de zaal alleen op vrijdag beschikbaar. Maar ook daar geldt dat 
de bewoners vaak zondags bezoekers krijgen. En omdat vrijdag 
altijd de weeksluitingen plaatsvinden leek het ons goed daarbij 
aan te sluiten. 
De viering in Oldenhaghen is ook open voor alle bewoners van 
’t Kaartspel, de Hoekstee, het Hoefijzer, de Brug en het 
Strookje en voor iedereen die om persoonlijke redenen het b.v.  
graag samen viert met één van de bewoners ( b.v als zoon, 
dochter of begeleider). 
In Nijenhaghen willen mogelijkerwijs ook gemeenteleden die 
niet in Nijenhaghen wonen, maar wel in de directe omgeving, 
meedoen. Van harte welkom. 
En voor zowel de viering in Oldenhaghen als Nijenhagen geldt: 
ieder die zich genodigd weet is welkom! Kerkelijke afkomst 
doet er niet toe! 
De Avondmaalsvieringen worden voorafgegaan door een korte 
lezing en overweging en duren maximaal drie kwartier. 
In Oldenhaghen beginnen we om 18.30 uur en in Nijenhaghen 
om 19.45 uur (dus niet om 19.30 uur!). Elke viering wordt 
geleid door een predikant, waarbij in ieder geval een ouderling 
en diaken van de kerkenraad van de predikant aanwezig zijn. 
Ikzelf zal deze vieringen op 8 september leiden. 
Op 8 september, de eerste keer, zal het even wennen zijn voor 
iedereen. We zullen zeker in Nijenhaghen een vorm moeten 
vinden die past bij de zaal, maar we hopen bij beide vieringen 
te ervaren dat het goed is om zo samen in brood en wijn de 
dood van onze Heer te verkondigen. Een dood die de weg naar 
het Leven opende.  
 

Overleden 
Dinsdag 22 augustus overleed in ‘t Vlierhuis Marchien 
Kamphuis-Drenth, ze werd 98 jaar. Vanaf 1950 heeft ze deel 
uitgemaakt van onze gemeente, samen met haar man en vijf 
kinderen. Het leven is niet ongezien aan haar voorbijgegaan. 
Hard werken, heel hard werken, weinig voorzieningen, verlies 
van zoon Gerrit , haar man en kleindochter Karlijn en 
langzamerhand ook het verlies van zichzelf.  
Zaterdag 26 augustus hebben we haar na een afscheidsdienst 
rondom woorden uit Psalm 37 en Matteüs 6 begraven bij haar 
man op Laarmanshoek. In het volgende Kerkvensters vindt u 
een in memoriam aan haar gewijd. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
10 september 10erDienst 
Dit is de eerste 10erDienst van het nieuwe seizoen. Alle tieners 
(vanaf klas 1 vo) zijn om 09.30 uur welkom in de grote zaal van 
het Hervormd Centrum voor een heerlijk ontbijtje. Wij zorgen 

voor de broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers voor op 
je brood meenemen.  
Om 10.00 uur beginnen we met de dienst, waarin we actieve 
momenten afwisselen met luisteren en in gesprek gaan 
rondom een thema. Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en 
wat lekkers.  
Graag even aanmelden via de groepsapp (voor wie al vaker is 
geweest), of door  pakan@pkn-ommen.nl (voor de 
nieuwkomers).    
 
24 september Sponsorloop World Servants Actiegroep  
Heeft u/heb jij het al gehoord? Op zondag  
24 september om plm. 11.00 uur organiseren we tijdens de 
PKN Startzondag in het Vechtdal College, een sponsorloop. Aan 
deze sponsorloop kan iedereen meedoen, jong en oud; 
jongeren, kinderen en gemeenteleden van PKN Ommen. 
Tijdens deze loop gaan de oudere deelnemers zo veel mogelijk 
rondjes van 250 meter lopen in 15 minuten. De jongsten lopen 
rondjes om het kleine voetbalveld.  
Voor degene die de meeste rondjes loopt of het meeste 
sponsorgeld ophaalt is er een verrassing!  
 
Laat u/je daarom sponsoren 
door familie, buren en vrienden, 
want de opbrengst van de 
sponsorloop gaat naar World 
Servants Actiegroep Ommen! Elf 
enthousiaste jongeren gaan in 
2024 naar Zambia om daar drie 
klaslokalen te bouwen. Op 

https://www.worldservants.nl/ommen staat meer informatie 
over de actie en het doel. Op de website is het 
sponsorformulier ook te vinden.  
U/jij doet toch ook mee? Willen vrienden of bekenden ook 
meedoen? Nodig ze uit! We hopen zoveel mogelijk mensen te 
zien op 24 september a.s.! 
Sponsoren kan via  deze QR code: 

 
Ga naar 
https://www.worldservants.nl/ommen voor 
meer informatie. Hier is ook het 
sponsorformulier te vinden. 
Op het mailadres 
worldservantsommen@gmail.com kunt u/je 
uw/jouw vragen stellen. 
 

Vacature leiding tienerclub 
Op onze oproep vorige keer in Kerkvensters om leiding voor de 
tienerclub, heeft één enthousiast iemand zich aangemeld. Om 
daadwerkelijk dit seizoen de Tienerclub weer te kunnen 
starten, hebben we nog 1 à 2 mensen nodig. De Tienerclub 
organiseert elke 2 weken op vrijdagavond voor jongeren van 
12-16 jaar een leuke avond met inhoud. Daarbij gebruiken we 
programma’s die speciaal voor tieners zijn gemaakt. Wil je 
tieners een leuke avond bezorgen, meld je dan aan als leiding 
van de Tienerclub. Ook andere PaKaN!-commissies kunnen nog 
wel wat helpende handen gebruiken. Voor meer informatie 
over deze en andere vacatures:  pakan@pkn-ommen.nl of 
spreek één van de PaKaN-ers aan. 

Arjan Veurink 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
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Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
20-08 Mw. H.B. Warmelink-Snel 

Mw. N.A. Berger-de Groot 
27-08 Dhr. en mw. Vosjan 

Dhr. en mw. Grotemarsink 
 
Vinkenbuurt 
13-08 Dhr. en mw. Jolink-Askamp 
20-08 Dhr. en mw. Noordhuis 
27-08 Dhr. en mw. Hulst  
 
Witharen gebouw Irene 
13-08 Dhr. L. Noordegraaf 
20-08 Mw. M. Wermink 

Dhr. H. Slotman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
4 september Vesper 
Uitnodiging voor alle ambtsdragers, contactpersonen en 
betrokkenen van de Hervormde gemeente en Gereformeerde 
kerk. Op 4 september willen we gezamenlijk het kerkelijke 
seizoen beginnen met een Vesper in de Gereformeerde kerk 
om 19.30 uur. Ds. Kest Jelsma zal in deze vesper voorgaan. 
Voor de aanvang van de vesper is er vanaf 19.15 uur koffie 
/thee in de grote zaal van De Kern. Alle ambtsdragers, 
contactpersonen en betrokkenen bij het kerkenwerk zijn van 
harte welkom.                                  Erna Martens, 2de scriba KK 
24 september Startzondag, uniek?! 
Wat maakt deze startzondag uniek?! Deze ochtend is er één 
gezamenlijke dienst in het Vechtdal College Ommen. De  
4 kerken blijven deze ochtend gesloten, zodat wij elkaar 
allemaal kunnen ontmoeten op één locatie. De locatie is 
toegankelijk voor mindervaliden. Onze eigen predikanten,  
ds. Henry Dorgelo en ds. Kest Jelsma, gaan samen voor en de 
muzikale medewerking wordt verleend door Akousate uit 
Dalfsen.  
Voor deze dienst, die in het teken staat van ‘talenten’, zoeken 
we nog mensen die willen laten zien waar zij goed in zijn, jong 
en minder jong. Denk aan een muziekinstrument bespelen, een 
goocheltruc en dansje of iets wat je hebt gemaakt. Laat het ons 
weten, aanmelden kan bij de predikanten. 
De dienst wordt live uitgezonden door RTV Vechtdal. Er is 
kinderoppas en kindernevendienst. 
Aansluitend is er ruimte voor ontmoeten onder genot van 
koffie met wat lekkers en een drankje met een hapje. 
Aan deze dienst werken de jongeren van World Servants 
Ommen mee. Zij organiseren een sponsorloop om geld binnen 
te halen voor hun reis naar Zambia en Ecuador. 
Zie het bericht onder PaKaN! met alle informatie over hoe u 
een bijdrage kunt leveren. Meer info in het volgende 
Kerkvensters. 

Namens de startzondagcommissie, Joke Schonewille 
 
Van de Redactie 
Zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen komt dit nummer 
van Kerkvensters bij alle kerkleden in de bus.  
Evenals in voorgaande jaren is er geen aparte bijlage meer van 
de activiteiten die het komende jaar georganiseerd worden. 
Activiteiten worden door het jaar heen vermeld in Kerkvensters. 
Heeft u geen abonnement op Kerkvensters, maar wilt u wel op 
de hoogte blijven, neem dan een abonnement. Dit kan door 
het invullen en opsturen van de onderstaande bon. 
Een abonnement op Kerkvensters kost € 15,00 per jaar. 

Voor de resterende maanden van dit jaar betaalt u slechts  
€ 3,75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen eten  
Het is telkens weer heerlijk om voor rond de 80 mensen te 
mogen koken. Twijfelt u nog om ook een keer mee te eten. 
Kom gerust een keer, u bent van harte welkom in het gezellige 
restaurant van De Kern. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van € 7,50, daar krijgt u heel veel voor terug: 
gezelligheid, een drankje bij binnenkomst, een 
driegangenmenu en een kopje koffie ter afsluiting.  
Zin om mee te eten? Er liggen lijsten in de kerken, waarin u zich 
kunt opgeven of via onderstaand nummer. De Stille Week 
collecte was deze keer voor Samen Eten, een fantastisch 
bedrag van €1300,00. We gaan het geld o.a. gebruiken om de 
kosten, die gemaakt worden in De Kern te compenseren. Zoals 
de drankjes, het gebruik van de keuken, enz. Samen Eten is nu 
ook te vinden op de kerkapp donkey mobile. Hierin zullen we 
ook informatie enz. delen. 

Namens de kokers, Remmelt Wassens 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 20,00 via mw. A. van der Snel                                 Hartelijk dank 

Abonnement ’Kerkvensters’ 
Ja, ik neem een abonnement op ’Kerkvensters’ 
 
Voorletters/Naam:   
 
Adres:   
 
Postcode/Woonplaats:   
 
☐ SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het 
abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie 
Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  Incassodatum jaarlijks rond 25 februari. 
 

IBAN: 
 

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322021 
Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122021 
 
Naam rekeninghouder:   
 
Datum:   Handtekening:   
 
Dit formulier opsturen naar: 
Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940 
Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018 



8 

 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
20 September Seniorenmiddag, 
Op deze woensdagmiddag houden wij weer een 
Seniorenmiddag. Deze wordt gehouden in De Kern, aanvang 
14.30 uur. Wij hopen weer op een gezellige middag. 
Noteer deze datum alvast. Meer informatie in de volgende 
Kerkvensters. 

De diaconie, zorgteam Seniorencommissie 
 
Giften 
Voor de bloemen 
€ 20,00 via een contactpersoon 

Hartelijk dank 
 
 

Vorming 
 

 
16 september PKN Najaarsmotortocht  
Deze keer gaan we naar de 
bronnen van de Vecht in 
Duitsland. Onderweg wordt 
regelmatig gestopt voor een 
lunch en koffie/thee pauze.  
's Avonds is het mogelijk om 
deel te nemen aan een 
gezamenlijk diner. Voor wie 
mee wil rijden is vooraf 
aanmelden nodig voor uiterlijk 10 september via  
 pknmotorommen@gmail.com. 
Geef hierbij aan met hoeveel personen je komt,of je in het 
bezit bent van motornavigatie en of je wilt deelnemen aan het 
afsluitende diner. 

Namens de PKN motorclubcommissie, Bert Schuttert  
 

 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
16 september Concert ‘Trompetgeschal in de Herfst’ 
om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 te 
Lemelerveld met André van Vliet (orgel) en Arjan en Edith Post 
(trompet). Reserveren is gewenst℡ 0572-371838 (Huetink),  
of via de site. Het volledige programma vindt u op onze site: 
www.huetink-royalmusic.nl 
 
23 september Tijd voor feest! 
Ons Inloophuis bestaat 5 jaar en we 
zitten op een mooie, nieuwe locatie! 
We willen dit graag vieren op zaterdag 
23 september a.s. van 11.00 tot 15.00 
uur aan de Strangeweg 25. Komt u dit 
ook met ons vieren?  
In ons Inloophuis is iedereen welkom. Het is een plek waar 
mensen elkaar ontmoeten, in een ongedwongen sfeer, onder 
het genot van een gratis kopje koffie of thee. Ook kunt u 
deelnemen aan activiteiten die op dat moment worden 
aangeboden. Verdere informatie en openingstijden worden 
vermeld op onze site: www.inloophuisommen.nl. 
Loop gerust eens even binnen: u bent van harte welkom! 
Graag zien wij u op 23 september! 

Vrijwilligers Inloophuis Ommen 
(naast de Kringloopwinkel) 

 

Appelplukactie 
Zoals u wel weet houden we als 
stichting verschillende acties voor het 
nieuw te bouwen bejaardenhuis in 
Oekraïne. Ondertussen is de fundering 
gestort en worden de muren 
opgebouwd (zie de website van SOVO en de PKN app.).  
Onlangs hebben we met onze contactpersonen Dianne en 
Peter weer een overleg gehad. Met de opbrengst van onze 
acties ondersteunen we ook projecten in het dorp waar Dianne 
en Peter wonen Ze hebben een eigen stichting waarbij ze 
individuele hulp geven aan inwoners, te denken valt aan 
voedselpakketten, medische kosten, brandhout voor de winter 
enz. Ook brengen ze spullen naar de door de oorlog getroffen 
steden in oosten van het land.  
Onze volgende actie is de appelplukactie, dit jaar voor de 26ste 
keer. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de nieuwbouw 
van het bejaardenhuis. In september en oktober gaan we 
ongeveer 6 tot 8 weken peren en appels plukken in 
Kraggenburg. Zijn er onder u mensen die mee willen helpen 
met de appelplukactie? U kunt zelf aangeven welke dag in de 
week u mee zou willen. Voor opgave of meer informatie kunt u 
contact opnemen met:  

Johan Hofmeijer 
Erna Martens 

 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten   
 Laten we bidden dat Gods Heilige Geest in ons zal 
 werken, zodat we een bron van vreugde en 
 bemoediging zullen zijn voor de mensen om ons heen, 
 door het delen van een vriendelijk woord, het tonen 
 van meeleven of het helpen van anderen in nood. 
 Laten we bidden om Gods zegen en leiding voor alle 
 activiteiten die weer gaan starten in de gemeente, 
 zodat het tot opbouw van Gods Koninkrijk zal zijn. 
 Laten we Gods zegen vragen voor de leerlingen en 
 leerkrachten in het nieuwe schooljaar dat binnenkort 
 begint. Dat kinderen en jongeren zich mogen 
 ontwikkelen zoals God hen heeft bedoeld. 
 Laten we God danken dat we Hem mogen leren 
 kennen door het lezen van de bijbel en gebed, door de 
 kracht van de Heilige Geest.   
 Laten we bidden voor alle mensen die te maken 
 hebben met oorlog, honger, ziekte, onderdrukking, 
 enz. Laten we bidden dat de omstandigheden zullen 
 mogen verbeteren en bid om Gods nabijheid en kracht 
 om het vol te houden. 
 Laten we bidden voor alle vervolgde christenen 
 wereldwijd. Dat er een eind mag komen aan de 
 vervolging en de vervolgers de liefde van Jezus zullen 
 leren kennen en Hem aannemen als Verlosser. 
 Laten we God danken dat ieder mens waardevol is in 
 Zijn ogen en dat Hij van ons houdt. 
 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
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verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres.  

 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 15 september.  
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 5 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-
mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 

 
 
 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
 

Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
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Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Familieberichten en posters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzelhoekje 
Hallo meisjes en jongen , 
 
We beginnen maar weer met het puzzelhoekje. Ik hoop dat ik 
veel oplossingen binnen krijg. 
Zoals je ziet is dit een woordzoeker. De woorden kunnen alle 
kanten op staan. Ook schuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


